Dit dagboek is het derde uit een serie verhalen waarmee
we alle doelgroepen van Vereniging Onbeperkt Lezen
willen informeren en inspireren. Het is een fictief verhaal,
gebaseerd op ervaringen van echte mensen. Deze derde
editie richt zich op mensen met dyslexie en hun omgeving.




Vooratf

Michael du Monde is 33 jaar. Hij woont samen met zijn
vriendin Anne in het centrum van de stad. Michael werkt als
vertegenwoordiger van contactlenzen en is dus veel onderweg.
Het mooie daarvan is dat hij lekker zijn eigen tijd kan indelen.
En dat komt goed uit, want zo heeft hij de mogelijkheid zijn
droom waar te maken: een eigen webshop voor vintage
stripboeken.

Michael heeft een zware vorm van dyslexie. Hij heeft zowel
moeite met lezen als met schrijven. Dat heeft een stempel op
zijn jeugd gedrukt en hem lang belemmerd in zijn ambities.
Op de basisschool dachten ze lange tijd dat hij ‘gewoon een
langzame leerling’ was. Hij ging naar het speciaal onderwijs.
Pas in groep 8 werd de diagnose ‘dyslexie’ gesteld.

Door deze diagnose viel er veel op zijn plaats. Met behulp van
aangepaste materialen kon hij aan een inhaalslag beginnen.
Want met zijn IQ is niets mis, z0o bleek. Na het vmbo deed hij

het mbo. Daarna ging hij aan de slag bij zijn huidige werkgever.

Eerst in de binnendienst, maar nu als vertegenwoordiger. In
de avonduren deed hij een hbo-opleiding die hij vorig jaar
afrondde.

De webshop van Michael gaat deze week live. Het wordt dus
een spannende week. Het wordt ook een drukke week want
hij blijft de komende tijd twee dagen per week bij zijn oude

werkgever werken. Hij houdt een week lang een dagboek bij.

| ZATERDAG 10 JUNI 2017

Nou, daar ga ik dan. Dag €én van mijn dagboek. Apart om een
dagboek bij te houden. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou doen. Ik ben
niet zo’n schrijver. Ik vond het vroeger echt vreselijk, mijn handschrift
is ook niet om te lezen. Gelukkig gaat het tegenwoordig digitaal.

Met een spellingscheck. En onderaan mijn mails staat standaard:
“Deze e-mail is zorgvuldig opgesteld en nagelezen, maar omdat ik
dyslexie heb, kan het voorkomen dat er spel- of stijlfouten inzitten.”

Ik noem dat zelf mijn ‘dyslexiedisclaimer’. Dat zinnetje geeft mij veel
zekerheid, het is een soort vangnet. Als het belangrijk is, laat ik mijn
mails ook nog even lezen door Anne, mijn vriendin. Zij verbetert dan
dingen waarvan ik echt niet snap dat het niet klopt, zelfs na tien keer
lezen niet. Kromme zinnen en zo. Dus als dit dagboek prettig leest
dan ligt dat aan Anne. En als er toch nog fouten in staan, dan ook

(haha!). Straks nog even naar de website van mijn webshop kijken,
die is bijna klaar. Daarna voetballen.
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Z.ONDAG 11 JUNI 2017

Helemaal vrij vandaag. Dat dacht ik tenminste... Want er zit
toch nog een fout in mijn webshop die er maar niet uitgaat.
Ik dacht dat het was opgelost toen ik gisteren even viug
keek. Dus ben ik na het voetballen gisteren wat langer
blijven hangen om ons ‘pijnlijke’ gelijkspel te bespreken...
En daarna nog even met Anne uit eten geweest. Maar
vanmorgen zag ik dat het probleem nog niet was opgelost.
Als je op een stripboek in de ‘etalage’ klikt, dan krijg je
‘404 file not found’. Gelukkig wil de ontwikkelaar die me
helpt met bouwen er vandaag nog aan werken. Want
anders is de website misschien zelfs helemaal niet op

tijd af. En de uitnodigingen voor woensdag zijn al de

deur uit. De fout moet er dus vandaag uit want morgen

en overmorgen ben ik aan het werk, ik blijf voorlopig nog
twee dagen op mijn oude baan. Dat geeft een mooie basis
en dat is wel zo fijn, ik heb goede verwachtingen, maar

je weet nooit hoe snel het gaat. Zeker als die bug er niet
uitgaat. Ik kan vanaf drie uur terecht bij de ontwikkelaar,
Martijn. Martijn is ook mijn neef en beste vriend. Hij is een
ervaren websitebouwer en helpt me bij het bouwen van

de webshop. Want om kosten te besparen, wil ik zoveel
mogelijk zelf doen. We werken door tot ver na twaalven.
Maar dan is het ook helemaal opgelost. Opgelucht ga ik
naar huis. Anne ligt allang te slapen, “ik ben moe” appte

ze. Dat is ze de laatste tijd wel vaker.

’ MAANDAG 12 JUNI 2017

Gapend in de auto vanochtend. Met een volle dag en veel kilometers
voor de boeg. En dan te bedenken hoe ik heb lopen worstelen

om m’n rijoewijs te halen. Vooral mijn theorie. Ik kon de regels uit
dat boek maar niet leren. Via een vriendin van mijn moeder die
slechtziend is, kwam ik terecht bij Vereniging Onbeperkt Lezen. Een
club die mensen met een leesbeperking helpt om boeken te vinden
in een vorm die ze wel kunnen lezen. Die vriendin gaat weleens naar
leesmiddagen die ze organiseren en had iets opgevangen over dat
het theorieboek er ook was in gesproken vorm. Dus ik bellen en

dat bleek inderdaad zo te zijn. Nou, toen had ik dat examen snel
gehaald. Want zo kon ik de tekst horen en tegelijk passages in het
boek onderstrepen en tekeningetjes maken. Zo onthoud ik alles
beter. |k zat toen net in de laatste twee jaar van mijn mbo en ik kon
meer boeken in gesproken vorm krijgen. Zo haalde ik zelfs vorig jaar
mijn hbo. Wie had dat verwacht? Een leraar op de basisschool had
eens gezegd dat voor mij mbo 2 toch echt wel het maximale is.

En moet je nu eens zien! Vanavond laat nog even de website
getest en die doet het gelukkig.
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WOENSDAG 14 JUNI 2017

Vandaag maar een half dagje werken. Ik wil zo vroeg
mogelijk vertrekken want dan kan ik in de middag de
laatste voorbereidingen doen voor de lancering morgen.
Maar eerst even snel naar de supermarkt voor een pak
crackers voor Anne. Die is misselijk en blijft thuis. Mijn
afspraak is in het noorden van het land. Vandaag moet
ik in de stad zijn. Ik ga na de afspraak nog even naar een
van mijn favoriete stripboekenwinkels. De moeite waard.
Ik vind twee zeldzame exemplaren waarvan ik weet dat
ze het goed doen in Japan. Ik zet ze meteen op mijn
webshop. Die is zo ontwikkeld dat ik dat ook onderweg
kan doen. Het blijft iets magisch zo’'n stripboekenwinkel.
Die magie wil ik ook in mijn webshop laten voelen. Omdat
ik niet goed kon lezen, waren stripverhalen voor mij dé
uitkomst toen ik jong was. Dat die hobby nu de basis
vormt van mijn onderneming heb ik wel mooi aan mijn
dyslexie te danken! Toch nog later thuis dan gehoopt.
Nog een hele haastklus om de laatste dingen voor de
lancering voor elkaar te krijgen. Als ik voor het slapen
gaan nog even wil kijken of die twee nieuwe stripverhalen
er goed op staan, schrik ik me kapot. Weer ‘404 file not
found’. Mijn hart schiet in mijn keel. Pffff, vergeten de
pagina te verversen. Wat een opluchting.
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WEB UNDER

Vandaag is de grote dag. Heb geen oog dicht gedaan. Eerst vanwege
de schrik dat de bug terug leek te zijn en daarna had ik de zenuwen
over de speech die ik wil gaan houden. Ik ben niet zo’n spreker. Als
kind vond ik het vreselijk als ik in de klas moest voorlezen. En dat
moest ik vaak van een bepaalde leraar. “Zo zou ik het wel leren,
dat lezen.” Nou mooi niet dus. Ik heb er een fobie voor spreken in
het openbaar aan overgehouden. Maar vandaag is mijn dag, deze
laat ik door niets en niemand verpesten. Er zijn veel vrienden uit

de stripwereld, collega’s en natuurlijk is ook mijn familie gekomen.
Bloednerveus vertel ik mijn verhaal. Even zie ik Anne niet staan,
maar daar is ze opeens. |k vertel en merk terwijl ik praat dat ik een
hartstikke leuk verhaal heb. Over wat ik allemaal bereikt heb. Over
mijn liefde voor strips. Over mijn ‘andere’ manier van omgaan met
informatie die ik nu wil gebruiken om ervoor te zorgen dat mijn
website beter te vinden is. Dan druk ik op de knop en is de site

en dus ook mijn webshop live. Wauw. Het is begonnen. Ik ben

vanaf vandaag internetondernemer.
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DONDERDAG 15 JUNI 2017

VRUDAG 16 JUNI 2017

Het is gisteren behoorlijk laat geworden. Maar ik ben al
weer vroeg wakker. Wel even wennen om niet meteen

de auto in te moeten. Ik werk voorlopig thuis aan de
keukentafel. Mijn webshop heeft veertig bezoekers
gehad, zie ik. Nog niet heel veel. Maar mijn neef Martijn
zei al dat er na de lancering even tijd nodig is voordat de
website begint te lopen. Het geeft me wel mooi de tijd om
Anne een kopje thee te geven. Die is weer misselijk en

ze was gisteren zo moe dat ze vlak na mijn verhaal naar
huis ging. Ik begin me een beetje zorgen te maken. Ook
het aantal bezoekers van mijn webshop blijft tegenvallen.
Maar tegen het einde van de middag kan ik mijn ogen
niet geloven. Een bod, vanuit Zuid-Korea maar liefst, op
die twee stripboeken die ik dinsdag op de site heb gezet.
En wat voor bod, dat is meteen mijn target van de eerste
week. Apart, ik had verwacht dat de interesse vanuit
Japan zou komen. Maar wat geeft het. Nu een veilige
manier vinden om de verhalen naar Zuid-Korea op te
sturen. Meteen even meer lezen over Zuid-Korea, niet
dat dat nou nodig is voor nu maar ik wil meer weten van
dit land, je weet nooit waar de kansen liggen. Ik begin nu
de vermoeidheid te voelen, de voorleesfunctie op mijn
computer biedt uitkomst.

Nou, mijn dagboek krijgt een onverwachte wending. Ik sta nog te
shaken. Anne was weer niet lekker vanmorgen. Toen zei ze, alsof er
niets aan de hand was, dat ze al een paar dagen over tijd is. “Over
tijd?” schrok ik en ik sprintte het huis uit naar de drogist. Eenmaal
thuis met de zwangerschapstest was het snel gebeurd. |k wilde nog
even de bijsluiter lezen, maar was zo nerveus dat de kleine lettertjes
voor mijn ogen dansten. Anne grist de test uit mijn handen en
verdwijnt naar de wc. En jawel, vijf minuten later hoor ik een gil. Ik ren
naar haar toe. Ze houdt de test onder mijn ogen: zwanger - 5 weken,
staat er. Ik kan mijn ogen niet geloven. Ik word vader. Wat een week!
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