


Hein en het Makkelijk lezen plein







Is
lezen
leuk?


Hein
weet
het
niet,
hij
snapt
niets
van
al
die
lange
zinnen.


Als
hij
aan
het
einde
van
een
zin
is
dan
weet
hij
niet
meer
hoe
die
zin
begon.


Toch
is
Hein
dol
op
verhalen.


Hij
kan
uren
luisteren
als
iemand
hem
voorleest
uit
een
boek.





Maar
zelf
lezen?


Nee,
dat
vindt
Hein
niet
leuk.


Totdat…
Tijdens
de
zomervakantie
met
zijn
ouders
ontdekt
Hein
een
bibliotheek.
Hij
gaat
op
onderzoek
uit.



Overal
ziet
hij
boeken,
dat
ziet
er
spannend
uit.


Op
het
Makkelijk
Lezen
Plein
gaat
een
wereld
voor
hem
open.


Er
staan
duidelijk
zichtbare
boeken
met
de
kaft
naar
voren.


Hein
pakt
een
boek
en
bladert
erin.


Al
snel
begint
hij
te
lezen.


Dat
boek
snapt
hij
wel
en
zo
ontdekt
Hein
dat
lezen
toch
leuk
kan
zijn…




In
het
voorjaar
van
2018
bezoekt
Léon
Biezeman
een
bibliotheek
en
ontdekt
daar
het
Makkelijk
Lezen
Plein,
een
inspirerende
plek
om
te
schrijven
en
voor
ontmoetingen.


Dat
najaar
volgen
er
meer
bezoeken,
waarbij
Léon
ook
kinderen
en
jongeren
ontmoet.


Het
zijn
bijzondere
ontmoetingen
die
worden
opgetekend
in
‘Hein
en
het
Makkelijk
Lezen
Plein’.


‘Hein’
is
ontsproten
aan
de
fantasie
van
de
schrijver,
de
ontmoetingen
zijn
echt.


‘Hein
en
het
Makkelijk
Lezen
Plein’
is
bedoeld
om
het
Makkelijk
Lezen
Plein,
met
zijn
spannende
boeken,
onder
de
aandacht
te
brengen.



Léon
Biezeman
heeft
dyslexie.


Hij
studeerde
orthopedagogiek
en
deed
onderzoek
naar
hoe
mensen
met
dyslexie
leren,
waar
hij
diverse
boeken
en
artikelen
over
schreef.


Nu
zet
hij
zich
in
voor
kinderen
en
jongeren.


Hij
wil
hen
laten
zien
dat
lezen
en
schrijven
ook
leuk
kan
zijn.



Hij
schreef
‘Schrijven
met
dyslexie,
kinderen
doen
hun
verhaal’,
en
‘Appzurt,
dyslexie
van
a
tot
z’,
een
boek
vol
weetjes
en
feiten.


En
dan,
‘Hein
en
het
Makkelijk
Lezen
Plein’.


Een
geschenk
voor
de
jeugdige
bezoekers
van
het
Makkelijk
Lezen
Plein.


Het
boek
is
ook
te
downloaden
als
ebook
met
voorleesfunctie.
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Pillenmaker



Terug
op
de
camping
is
Hein
nog
vol
van
zijn
avonturen.



Tijdens
het
eten
vertelt
hij
zijn
moeder
over
de
bibliotheek.



Die
was
zo
groot
dat
ze
zelfs
een
beetje
verdwaald
waren.



‘En
pap
wist
al
helemaal
niet
waar
we
moesten
zijn!’,
schatert
Hein.

‘Gelukkig
wees
een
aardige
bibliothecaresse
ons
de
weg.



En
we
zagen
heel
veel
boeken
over
dyslexie
waar
pap
maar
in
bleef
lezen.’

En
zo
kletst
Hein
verder.

Hij
vertelt
ook
over
de
tweeling.



‘Tweeling?

Die
heb
ik
helemaal
niet
gezien’,
zegt
zijn
vader
verbaasd.



‘Nee,
jij
zat
te
lezen!’,
roept
Hein
en
hij
vertelt
verder
over
de
jongen
die
geen
dyslexie
wil
hebben
en
die
pillen
voor
ADHD
slikt.

‘Brrr...

dat
lijkt
me
echt
niet
leuk!’,
zegt
Hein.

‘Maar
als
het
helpt...’



Er
moeten
ook
pillen
tegen
dyslexie
komen,
dan
was
hij
daar
in
één
klap
vanaf.



Een
anti-dyslexie-pil,
als
dat
toch
eens
zou
bestaan.

Gewoon
een
pilletje
dat
naar
pepermunt
smaakt.



Een
pilletje
dat
ervoor
zorgt
dat
de
letters
op
de
goede
plek
vallen.

Dat
de
woorden
in
zijn
hoofd
vanzelf
op
papier
komen.

En
dat
allemaal
zonder
na
te
hoeven
denken.



‘Ja!’,
roept
Hein
plotsklaps.

‘Ik
word
later
pillenmaker
en
dan
maak
ik
de
anti-dyslexie-pil!

En
iedereen
die
zo’n
pil
wil,
krijgt
hem
gratis.’



‘O?’,
vraagt
zijn
vader
verbaasd.

‘Maar
als
mensen
jou
niet
betalen,
waar
moet
jij
dan
van
leven?’




‘Ha!’,
roept
Hein.

‘Ik
blijf
gewoon
voor
altijd
bij
jullie
wonen!’



Zijn
moeder
vindt
het
een
geweldig
plan
en
ze
geeft
Hein
een
dikke
knuffel.



‘Ieuw...

dat
hoeft
nou
ook
weer
niet’,
protesteert
Hein,
zijn
moeder
wegduwend.

Maar
hij
is
wel
blij
dat
moeder
het
een
goed
plan
vindt.



Naar
de
protesten
van
zijn
vader
luistert
hij
al
niet
meer.

Hein
zit
alweer
ergens
anders
met
zijn
gedachten.



Hij
denkt
weer
aan
dat
spannende
boek
waar
hij
vanmiddag
in
bladerde.

Dat
boek
over
die
twee
kinderen
met
een
verrekijker
op
een
zolderkamer.
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Gekakel
en
geklets



Hein
gaat
nu
toch
echt
op
zoek
naar
een
boek...

Maar
weer
wordt
hij
afgeleid.

Twee
giechelende
meisjes
lopen
voorbij
en
gaan
vlak
voor
zijn
neus
op
ronde
blokken
zitten.




Ze
kletsen
honderduit
en
hebben
het
erg
gezellig.



Hein
wordt
knettergek
van
dat
gekakel.



Hij
doet
zijn
best
om
de
titels
op
de
boeken
te
lezen,
maar
het
lukt
niet.



Iedere
keer
als
hij
een
woord
probeert
te
lezen,
gaat
het
mis.



Hij
hoort
alleen
de
woorden
van
de
meisjes.



Zou
er
een
plekje
zijn
zonder
geklets
en
gegiechel?



Hein
kijkt
om
zich
heen.



Aan
de
andere
kant
van
de
bibliotheek
zitten
kinderen
te
knutselen
met
draadjes.

Hein
loopt
ernaartoe
en
de
bibliothecaresse
zegt
dat
hij
wel
mee
mag
doen.



Maar
Hein
heeft
geen
zin.

Door
al
dat
geklets
is
het
erg
druk
geworden
in
zijn
hoofd.



Eerst
was
het
nog
gezellig,
maar
die
twee
meiden
van
daarnet...



Dat
was
te
veel.



Snel
pakt
hij
een
boek
met
een
mooi
plaatje.



Hij
weet
niet
waar
het
over
gaat,
maar
dat
merkt
hij
thuis
wel.



En
als
het
geen
mooi
boek
is,
dan
leest
hij
het
lekker
niet.



Nu
wil
hij
naar
huis,
maar
waar
is
zijn
moeder
gebleven?

O,
daar
is
ze
al.



Samen
gaan
ze
naar
de
bibliothecaresse.



Die
laat
uitgebreid
zien
hoe
het
‘invoeren’

van
een
boek
werkt.



Eerst
de
pas
scannen
en
dan
de
boeken.

Zo
weet
de
bibliotheek
precies
welk
boek
Hein
heeft
geleend.

En
als
je
het
boek
terugbrengt,
kun
je
weer
een
andere
lenen.

Als
ze
klaar
zijn,
roept
Hein
snel:
‘Tot
de
volgende
keer’

en
vlug
gaat
hij
naar
de
uitgang.



Zodra
hij
buiten
is,
begint
hij
te
rennen,
heel
hard
tot
aan
de
lantaarnpaal.



Daaromheen
draait
hij
rondjes
net
zolang
tot
zijn
moeder
er
is.



Dan
staat
hij
hijgend
stil.

Zijn
hart
bonkt
in
zijn
keel,
maar
het
wordt
wel
rustig
in
zijn
hoofd.







Niet
met
veel
woorden
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Dit
is
wat
Hein
zoekt:
heel
veel
avonturen,
maar...

Boeken?

O
jee...




Hein
leest
erg
langzaam
en
herkent
ook
niet
altijd
alle
woorden.



Soms
husselt
hij
letters
door
elkaar.

Erg
verwarrend,
vooral
als
het
dikke
boeken
zijn.

Zo
telt
het
boek
dat
hij
nu
in
zijn
handen
heeft
wel
200
bladzijden!



Als
hij
door
het
boek
bladert,
draaien
alle
letters
voor
zijn
ogen.

Hij
wordt
er
duizelig
van.



‘Kan
ik
je
helpen?’,
vraagt
een
aardige
mevrouw.

‘Ik
ben
de
bibliothecaresse.

Zo
heet
iemand
die
in
de
bibliotheek
werkt.’



Bibliothecaresse?

Wat
een
moeilijk
woord,
denkt
Hein.



Gek
genoeg
blijft
hij
dat
moeilijke
woord
onthouden.

Bi-bli-o-the-ca-res-se.



Hein
denkt
hier
zo
over
na
dat
hij
helemaal
vergeet
wat
hij
hier
komt
doen.



‘Kan
ik
je
helpen?’,
vraagt
de
bibliothecaresse
opnieuw.



Hein
kijkt
op.

O
ja,
hij
is
in
de
bibliotheek.



‘Ik
heb
dyslexie...’

Meer
weet
Hein
niet
te
zeggen.



Hein
kijkt
eerst
naar
al
die
boeken
en
dan
naar
zijn
moeder.



Het
zijn
er
zoveel
en
ze
zijn
zo
dik!



‘Dan
is
lezen
moeilijk,
hé?

Maar
daar
weet
ik
wel
wat
op!

Komen
jullie
maar
mee.’







Tijd



Opeens
staat
zijn
moeder
naast
hem.



‘Kom
Hein,
we
hadden
al
lang
thuis
moeten
zijn.’



Ze
heeft
in
een
tijdschrift
zitten
bladeren
en
is
de
tijd
uit
het
oog
verloren.



Wel
twee
uur
zijn
ze
in
de
bibliotheek
geweest!



Eigenlijk
wil
Hein
niet
weg.

Hij
heeft
nog
geen
boek
gevonden
om
in
te
lezen.



Er
gebeurde
ook
zoveel
vandaag!



Maar
hij
moet
mee
en
snel
lopen
ze
naar
de
uitgang.



Het
duurt
wel
een
week
voordat
Hein
weer
naar
de
bibliotheek
kan.



Overdag
moet
hij
naar
school
en
daarna
moet
hij
huiswerk
maken.



Op
zaterdag
gaat
hij
altijd
met
opa
naar
de
markt.

Dan
kan
hij
ook
niet
naar
de
bieb.



Maar
plotseling
is
het
woensdag!



Met
een
grote
tas
onder
zijn
arm
huppelt
Hein
voor
zijn
moeder
uit.



Ze
gaan
naar
de
bibliotheek.



Zou
de
tas
wel
groot
genoeg
zijn?



‘Zoek
het
Makkelijk
Lezen
Plein
maar
vast’,
zegt
zijn
moeder
als
ze
bij
de
bibliotheek
aankomen.

‘Dan
vraag
ik
een
bibliotheekpas
voor
je
aan.’
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