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Dit verhaal is het eerste uit een serie waarmee we alle doelgroepen van Vereniging Onbeperkt Lezen willen informeren en inspireren. Het is een fictief verhaal, gebaseerd op ervaringen van echte mensen. Deze eerste editie richt zich op slechtziende volwassenen en hun omgeving.

De week van 
Ellen de Laive
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Ook merkte ze dat Vereniging Onbeperkt Lezen invloed kan uitoefenen op de toegankelijkheid van leesvoorzieningen.

Een plek waar creatief wordt gedacht en ge-zocht naar mogelijkheden wanneer er ergens “sorry maar dat boek zit niet in onze collectie” wordt verkocht
 
Ellen heeft een spannende en feestelijke week voor de boeg. Haar scriptie is af en ze staat op het punt om af te studeren. Ze houdt een week lang haar dagboek bij.

Vooraf
Ellen werd slechtziend op haar 22e. Ze leerde 

zich redden met een leesloep en grote let-

ters. Op haar 45e kreeg ze een nieuwe klap 

te verwerken. Haar zicht verslechterde enorm 

zodat ze nu bijna blind is. Na een moeilijke 

periode, pakte ze vijf jaar geleden haar studie 

weer op. Voor haar afstudeerscriptie wilde ze 

een aantal boeken in het Engels die niet in 

aangepaste vorm beschikbaar waren. 

Ze stond op het punt om een ander 

afstudeeronderwerp te kiezen. Tot een  

vriendin haar wees op Vereniging Onbeperkt 

Lezen. Ze belde en werd snel op het goede 

spoor gezet.

Een lidmaatschap van Vereniging Onbeperkt 

Lezen kon toen natuurlijk niet uitblijven.  

Ze bezocht de algemene ledenvergadering 

en hoorde enthousiaste verhalen van andere 

leden. Ze leerde lotgenoten kennen die veel 

praktische oplossingen hadden bij haar zoek-

tocht naar aangepaste leesmaterialen. 
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Zaterdag
Uitgeslapen vandaag. Heerlijk. Daarna kwam Puk zoals elke week. Kopje 
koffie bij De Posthoorn en toen de markt op. Wat fijn toch dat ze me daar 
altijd mee helpt. Zelf boodschappen doen gaat wel maar duurt met het 
beetje zicht dat ik heb minstens twee keer zo lang. En dit is wel zo gezellig 
trouwens. 

Eind van de middag thuis. Vlug een pizza besteld. Gelukkig kan dat 
nog door ouderwets te bellen. Daarna met vriendin Marjolein naar de 
bioscoop. 

Leuke film, Schone handen. Nieuw voor mij om films in de bioscoop te 
ervaren. Het geluid is overweldigend en tussen de dialogen door vertelt 
een vriendelijke stem mij wat er in beeld gebeurt. Ik luister de audio 
descriptie via de Watson app op mijn mobiel die synchroon loopt met de 
film. De keuze is nog wel beperkt helaas.
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Zondag
Vanmorgen eerst uitgebreid de krant gelezen. Of beter, geluisterd. Want 
sinds een paar jaar zie ik zo slecht dat mijn leesloep in de prullenbak kan. 
Erg jammer want ik ben nu afhankelijk van de keuze van anderen voor 
wat er beschikbaar komt in de gesproken weekselectie. 

Daarna een uitgebreide zondagslunch met Pim zijn nieuwe vriendin Aisha. 
Leuke meid. Ik heb haar natuurlijk uitgebreid verteld over mijn visuele 
beperking en wat een impact dat heeft op mijn leven.Toen ik 22 was werd 
ik van de een op de andere dag slechtziend. Dat had grote gevolgen. Ik 
stopte met mijn studie geschiedenis en moest met mijn handicap leren 
leven. Langzaam leerde ik met een loep en een vergrotingsprogramma op 
de computer te lezen. Tegenwoordig gaat ook dat niet meer, ik kan met 
heel veel moeite en de sterkste loep nog net de krantenkoppen lezen. 
Ik lees dus veel gesproken boeken en artikelen. Misschien moet ik toch 
maar eens proberen om braille te leren, ik ben alleen bang dat me dat 
niet lukt. 

Aisha vertelt over haar oom, Arin. Die is nog niet zo lang geleden vanuit 
Syrie naar Nederland gekomen en volledig blind. Hij spreekt gelukkig 
goed Engels maar kan geen braille. Het is lastig voor hem om geschikt 
lesmateriaal te vinden om Nederlands te leren. Dat ga ik eens navragen 
bij Vereniging Onbeperkt Lezen. Ik heb gezegd dat ik hem graag eens wil 
ontmoeten om te kijken of ik iets voor hem kan doen. 

Pim en Aisha gaan uiteindelijk pas rond negen uur weg. Ik neem voor 
het slapen nog even mijn agenda door. Die staat tegenwoordig in mijn 
telefoon, de voorleesfunctie komt goed van pas.
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Maandag
De werkweek is begonnen en wat voor eentje, deze week studeer ik af. 
Ik heb een paar jaar geleden mijn studie geschiedenis weer opgepakt en 
donderdag presenteer ik mijn scriptie. Die heb ik vorige week ingeleverd, 
vandaag bereid ik de presentatie voor. Daarvoor gebruik ik mijn 
'Milestone'. Een handig apparaatje waarmee je notities kunt inspreken en 
terugluisteren. Dat wordt zeg maar mijn 'spiekbriefje' voor de presentatie. 
Puk belt me nog om een extra setje batterijen mee te nemen. Niet 
vergeten. 

Eind van de middag een vergadering bij Vereniging Onbeperkt Lezen. 
Daar ga ik met het openbaar vervoer naar toe. Kan me niet voorstellen 
hoe slechtzienden dat vroeger deden. Ik zou letterlijk niet weten waar ik 
zonder apps als routeplanner en locatiebepaler zou zijn. Allemaal netjes 
voorgelezen door mijn mobieltje. Uiteraard biedt ouderwets hulp vragen 
ook uitkomst, altijd een leuke manier om mensen te ontmoeten. Zo 'zie' je 
als slechtziende vaak meer dan mensen die wel zien en voortdurend op 
hun mobieltje staren. 

De vergadering is van het clubje 'Toegang tot Engelse boeken'. Een 
groepje mensen die ik ken via Vereniging Onbeperkt Lezen. Wij willen het 
makkelijker maken om aan boeken en tijdschriften te komen uit Engeland 
en de VS. Het is als altijd weer gezellig en we lopen flink uit. Gelukkig zijn 
er broodjes. We praten na afloop nog even na en ik hoor voor het eerst 
over Visio het Loo Erf. Een plek waar mensen intern braille kunnen leren 
en ook Nederlands als tweede taal. Dat is wat voor Arin, de oom van 
Aisha. 

Thuis luister ik nog even naar de laatste roman van Adriaan van Dis. Hij 
was een tijdje geleden op de schrijversdag van Vereniging Onbeperkt 
Lezen, die heette toen volgens mij nog NLBB, en sprak daar over 
zijn laatste boek. Ben erg benieuwd. Leuk dat hij het boek zelf heeft 
ingesproken.
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Dinsdag
Opnieuw aan mijn presentatie gewerkt. Daarna samen met Lea, een 
studiegenoot die inmiddels een goede vriendin is geworden, Beef 
Wellington gemaakt. Want mijn studiegroepje komt eten als afscheid. De 
maaltijd is een knipoog naar het onderwerp van mijn afstudeerscriptie: 
'De rol van Engeland in de slag bij Waterloo'. 

Een van de mensen uit mijn studiegroepje heeft een glutenallergie. 
Daarom is de korst van de Beef Wellington van glutenvrij deeg. Ik ben dol 
op kookboeken, jammer dus dat het boek met het glutenvrije recept niet 
in aangepaste vorm beschikbaar is. Dat ga ik snel een keer aankaarten 
bij Vereniging Onbeperkt Lezen. 

De Beef Wellington is een groot succes. Aan het einde van de avond krijg 
ik een vriendschapsverzoek op Facebook van Arin. Leuk, kan hem gelijk 
over Visio Het Loo Erf vertellen.
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Woensdag
Vandaag even geen geschiedenis. Maar naar het bejaardenhuis waar ik 
vroeger elke week werkte. Ik houd daar nu een keer per maand een soort 
spreekuur om slechtziende bewoners te helpen met lezen. Ik vertel ze 
waar ze terecht kunnen, leg uit hoe je gesproken boeken kunt aanvragen, 
wat het aanbod is, hoe een Daisy-speler werkt en hoe je eraan komt. 

Het vergt soms heel wat overtuigingskracht om de bewoners aan de 
gesproken boeken te krijgen. Er is veel koudwatervrees. Gelukkig nemen 
de meeste ouderen deze belangrijke stap zodat ze van boeken kunnen 
blijven genieten. 

Voor het slapen gaan luister ik nog 1 keer mijn presentatie voor morgen 
op mijn Milestone. Ik word nu wel zenuwachtig. Midden in de nacht schrik 
ik wakker en kom ik niet meer in slaap. Dan maar even radio luisteren. 
Een herhaling van een interessante documentaire over Napoleons tijd op 
Sint Helena. Toevallig.
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Donderdag
Vroeg wakker.Vandaag is de grote dag. De presentatie van mijn scriptie. 
Pim haalt mij op, dat scheelt een boel stress. Ook Puk is erbij en verder 
veel vrienden. Ik ben als laatste aan de beurt. Een lange, zenuwslopende 
zit.

Eindelijk is het zover. Ik krijg een arm en loop naar het podium. Neem 
nog even een slokje water en zet mijn Milestone aan. Ik wacht op het 
vertrouwde piepje in mijn oor, maar dat blijft uit. O nee, ik ben gisteravond 
vergeten om hem uit te zetten. De grond lijkt onder mijn voeten weg te 
zakken.Helemaal niet meer aan reservebatterijen gedacht. Dan voel ik 
een tikje op mijn schouder en hoor mijn lieve Puk zeggen 'Kijk mam, ik 
dacht al, je hebt zoveel aan je hoofd, hier een vers setje batterijen. Zal ik 
ze er even in doen?' Wat een schat. 

De presentatie gaat daarna goed en de vragen die de commissie stelt 
kan ik goed beantwoorden. En dan, tadaa, mijn bul! Met heel veel lieve 
felicitaties tijdens de borrel. Daarna met een klein groepje uit eten. Laat 
naar bed.
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Vrijdag
The day after. Als kersverse historica word ik wakker. Een vrije dag 
vandaag. Wat nu? Heb de laatste maanden elke vrijdag aan mijn scriptie 
gewerkt. Tijd om vooruit te kijken. 

Ik heb altijd de wens gehad om les te geven. Dus zoek ik uit hoe ik mijn 
onderwijsbevoegdheid kan halen. Maar hoe gaat dat als je slechtziend 
bent? En hoe gaat vervolgens het lesgeven? Hoe kan ik bijvoorbeeld 
handgeschreven proefwerken nakijken? Ook weer iets om aan Vereniging 
Onbeperkt Lezen te vragen. Niet dat zij altijd overal een oplossing 
voor hebben, maar ze denken altijd mee en proberen met creatieve 
oplossingen te komen. 

Dan belt Arin. Hij gaat de volgende dag met een vriend naar het Van Gogh 
museum voor 'Van Gogh op gevoel'. Een rondleiding speciaal voor blinden 
en slechtzienden. Waar je door relief van dikke verf de werken van 
Van Gogh echt kunt voelen. Die vriend is ziek, of ik mee wil? Dat klinkt 
hartstikke leuk. We raken aan de praat. Wat een charmante man.

Ellen



VERENIGING ONBEPERKT LEZEN

Koningin Emmakade 198

2518 JP  Den Haag
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